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Brliemers 

Beste bridgers, 
Probeert u het ook eens om de kop van dit bulletin uit te 
spreken. Moeilijk hé. Het is een samenvoeging van 
bridge, brief en Liemers. 
Met deze Brliemers willen we als bestuur u met enige 
regelmaat op de hoogte brengen van het wel en wee van 
onze club. Een nieuwsbrief. 

Het wordt een onregelmatig verschijnend bulletin met 
een tweehoofdige (zo u wilt tweekoppige) redactie: 
Lianne ten Brinke en Guus Lijnkamp. 
Lianne en Guus hebben met elkaar gemeen dat zij van 

organiseren houden; van bridge; samen in het bestuur 
zitten; op dinsdag bridgen en graag met taal spelen. 

Daarom in de Brliemers (kunt u het al uitspreken ?) 
naast nieuws en wetenswaardigheden ook limericks, 
gedichten en haiku’s van eigen hand (of de uwe). 
Daarom gelijk maar een limerick naar aanleiding van een 
file bij de grens van Roermond. 
 

Er was eens een Duitser uit Keulen 
Die wilde wat anders dan peulen 
Hij stond aan de grens 
Want dit was zijn wens 

Een tas vol met outlet te zeulen. 
 

Een haiku is een kort, niet-rijmend van oorsprong 

Japanse dichtvorm. De basis van een haiku is de 

zintuiglijke ervaring van de dichter en bestaat vaak uit 
drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen Haiku’s 
 
wereld op zijn kop 
goede vriend en verre buur 
5 meter dichtbij 
 

Liemerse bridgers 
turend achter hun beeldscherm 
spelen met hun muis 
 
in de supermarkt 
zag ik de vakkenvullers  

met andere ogen 
 
De redactie hoopt op uw bijdrage voor de komende 
Brliemers: gedicht, haiku, mededeling. Onderaan dit 
bulletin staat hiervoor het bekende emailadres. 
 

Bezige bijen avond / werkersdrive 

Woensdagavond 22 april zou de jaarlijkse werkersdrive 
gehouden worden om de vrijwilligers van de club even in 
het zonnetje te zetten. De “bezige bijen avond” kent een 
lange traditie (bridgen; een drankje en een hapje). 
Voor die werkers van voor en achter de schermen helaas 
geen “bezige bijen avond”, maar ze hebben op hun stoep 
een flesje wijn gevonden met het verzoek om op 22 april 

’s avonds die fles te openen en een foto van “bezige bij 
met fles wijn” te maken en op te sturen. We zijn 
benieuwd. 
Wellicht kunnen alle andere bridgers van onze club ook ’s 
avonds een toost uitbrengen op al die mensen die het 
steeds maar weer mogelijk maken om te kunnen 

bridgen. (En een foto met “santé” ontvangen we heel 
graag.) 
Dus: “Santé”. 

Denken, denken, denken…. 

Na een biedserie met eindeloze denkpauzes bereikte een 
paar 5 klaver. Zes wordt gemaakt. 'Het is altijd zes', zei 
de een tegen de ander. 'Ja, maar voor u niet te bieden', 
zei een van de tegenstanders, 'daarvoor duurt de avond 
niet lang genoeg'. 
 

Kroegentocht 

We hebben hem maar  gewoon verschoven, de 14e 
bridgedrive voor War Child van 18 april 2020 naar 17 
april 2021. 
Omdat we in bijna alle gevallen het hele of gedeeltelijke 

inschrijfgeld niet terug hoefden te storten, hebben we 
aan War Child een schitterende bedrag van € 2500,- over 

kunnen maken. Daarvoor dank aan die gulle gevers. 
 

Bridge in clubverband 

We kunnen speculeren hoe het bridge in clubverband er 
in de toekomst uit gaat zien, maar wachten toch gewoon  
eerst eventjes de ontwikkelingen af. De anderhalve 
meter regel (nu en wellicht lange tijd) zal voor veel 

sportverenigingen de nodige hoofdbrekens bezorgen. 
Laten we maar even een pas op de plaats maken en 
hopen dat we sterker, wijzer en hopelijk gezond uit deze 
fase komen.  
 

StepBridge 

Op dit moment is StepBridge een redelijk alternatief en is 

de mogelijkheid van clubzittingen op StepBridge in onze 
ogen een schot in de roos. We hebben nu twee zittingen 
achter de rug en na wat aanloopprobleempjes (te laat 
aanmelden, internetstoring, hoe te communiceren via  de 
chatbalk en hoe te alerteren) zijn er heel enthousiaste 
reacties. De digitale bloemen en appeltaarten vielen in 

goede aarde 😊 bij de winnaars. En het is super gezellig om 

je club- en plaatsgenoten aan de bridgetafel te 
ontmoeten (overigens meer dan anderhalve meter). 

Ook cursisten van Conny’s bridgeschool hebben de weg 
naar onze clubavond gevonden. Fantastisch.  

We hebben zelfs een paar uit Zeeland dat wil invallen, 
zodat we geen stilzit hebben. Super. 
Dat betekent dat er een grote verscheidenheid aan 
sterkte is. Net beginnende bridgers tot heel ervaren en 
oude rotten in het speelveld. Maar er is ook een grote 

verscheidenheid in leeftijd. De oudste “Stepper” is 93 en 

de jongste is 35 jonger dan de oudste 😊. Reken maar 

uit. 
Wilt u meespelen, maar eerst even de kat uit de boom 
kijken. Vraag een proeflidmaatschap van Step aan en 
kom op woensdagavond naar onze club. We starten om 
19.30 uur en spelen 7 ronden van 3 spellen en 
tussendoor even tijd voor een drankje (Guido komt 
helaas niet langs).  

Informatie: 06-2215 3923 (Guus). 
 

Lief en leed 

Normaal gesproken horen we het “lief en leed”. Nu 
wellicht wat minder. Geef bijzonderheden svp door, zodat 
we aandacht aan elkaar kunnen blijven geven. Een 
kaartje of bloemetje in deze tijd is het minste wat we 

dan kunnen verzorgen. BLIJF GEZOND 
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